
Venice, nơi sản sinh 9 vị Giáo hoàng cho Giáo hội,                   

một địa danh nổi tiếng và phá kỷ lục! 
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Chúa Nhật tuần này 28/4/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm 

Venice, một thành phố đã cuu mang 9 vị Giáo hoàng cho Giáo hội qua các 

thời đại. Từ Đức Gregory XII đến John Paul I, chúng ta hãy nhìn lại những 

“Giáo hoàng xuất thân từ Venice” này. 

Một vị giáo hoàng từ nhiệm đầu tiên 

 

Vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Venice là Gregory XII (1406-1415), tên thật 

của ngài là Angelo Correr. Ngài được bầu làm Giáo hoàng giữa cuộc ly 



giáo Tây phương, trong khi phản giáo hoàng Benedict XIII đang trị vì ở 

Avignon (Pháp). 

Là con trai của giới quý tộc Venice, Correr được bầu làm giáo hoàng vào 

năm 1406, nhưng bị Công đồng ở Pisa truất phế vào năm 1409, Công 

đồng quy tụ các hồng y, để chấm dứt cuộc ly giáo các Hồng Y đã quyết 

định bầu ra hai vị giáo hoàng phản giáo mới: đầu tiên là Alexander V, và 

sau đó là người kế vị ngài là Gioan XXIII. 

Vì suy yếu, Đức Gregory XII đã quyết định từ nhiệm tại Công đồng 

Constance năm 1415, chấm dứt cuộc ly giáo ở phương Tây. Ngài trở về 

làm một giám mục đơn sơ ở Frascati, ngài là vị giáo hoàng cuối cùng thoái 

vị trước Đức Benedict XVI vào năm 2013. Người kế vị ngài là Đức Martin V 

chỉ được bầu sau khi ngài qua đời vào năm 1417. 

Chúng ta tự hỏi: Tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô yêu quí nơi này? Có 

phải vì ngài có ý định từ nhiệm!  

Một vị giáo hoàng đã nỗ lực hòa giải với Chính thống giáo 

Các vị giáo hoàng xuất thân từ 
Venice được phân biệt bởi chế độ 

chuyên quyền của họ.  
 

Ví dụ điển hình đầu tiên là Gabriele 
Condulmer, cháu trai của Đức 

Gregory XII, người đã tự phong 
cho mình làm hồng y khi mới 25 

tuổi.  
 

Sau khi phục vụ cho chú mình, thì 

trở thành người kế vị lấy danh hiệu 
là Đức Martin V, và sau ngài là Đức 

Eugene IV (1431-1447). 
 

 
 

Đức Giáo Hoàng Eugène IV 

Không lâu sau khi đắc cử, ngài phải chạy trốn khỏi Rome bằng cách cải 

trang là một tu sĩ sau khi xa lánh tầng lớp quý tộc địa phương. Ngài cai trị 

Giáo hội ở ngoài Thành Roma, thành phố vĩnh cửu trong 10 năm, là một 

triều giáo hoàng được đánh dấu bởi Công đồng Basel, khai mạc vào năm 

1431. Trong Công đồng này, những người tham gia đã cố gắng hòa giải 

với Chính thống giáo, trước khi bàu ra một ngụy Giáo hoàng, Đức Felix V.  



Sau đó, Công đồng chuyển đến Ferrara, rồi Florence, một công đồng dẫn 

quyết định hòa giải giữa người Công giáo và Chính thống giáo. 

Một giáo hoàng do chế độ chuyên chế lần thứ hai 

 

Cháu trai của Đức Eugene IV là 

Pietro Barbo bắt đầu sự nghiệp 
của mình với tư cách là một 

thương gia trước khi gia nhập 
hàng giáo sĩ, lúc chú của ngài 

được bầu làm giáo hoàng. Sau 
này ngài được bổ nhiệm làm giám 

mục, rồi tu viện trưởng Tu viện 
Monte Cassino, và cuối cùng làm 

hồng y vào năm 1440 ở tuổi 33. 

Sau khi Đức Piô II qua đời năm 
1464, Pietro Barbo được bầu làm 

giáo hoàng và lấy tước hiệu là 
Phaolô II (1464-1471). Người ta 

cho rằng ngài cũng đã cân nhắc 
việc lấy tên là Formosa II. 

 



Triều đại của ngài được đánh dấu bằng cái nhìn chuyên chế về quyền lực 

của giáo hoàng. Ngài bắt bớ những người theo chủ nghĩa nhân văn nhưng 

lại chi tiêu xa xỉ cho sự tráng lệ của triều đại của mình như xây dựng 

quảng trường Palazzo San Marco ở Rome, ngày nay được gọi là Palazzo 

Venezia. Năm 1475, ngài là người đầu tiên công bố Năm Thánh 25 năm 

một lần. Người ta cho rằng ngài đã chết vì chứng bội thực! 

Người lớn tuổi thứ hai được bầu làm giáo hoàng 

 

Đức Innocent X 

Hơn hai thế kỷ sau, Pietro Vito Ottoboni, con trai 
của một trong những nhà lãnh đạo Cộng hòa 

Venice, là một nhà giáo luật lỗi lạc ở Trường Luật La 
mã (Rota Roma). Ngài được Đức Innocent X phong 

làm hồng y theo yêu cầu của dòng họ quí tộc 

Serenissima vào năm 1652, sau đó được bầu làm 
giáo hoàng vào tháng 10 năm 1689 ở tuổi 79, Ngài 

nhận danh hiệu Alexander VIII (1689-1691). Ngài 
gần như giữ kỷ lục là người lớn tuổi nhất vào thời 

điểm được bầu làm Giáo hoàng, sau này Đức 
Celestine V trở thành Giáo hoàng ở tuổi 85. Triều 

đại giáo hoàng của ngài chỉ kéo dài 15 tháng: Ngài 
thành lập các giáo phận Bắc Kinh và Nam Kinh, và 

là vị giáo hoàng cuối cùng của chế độ gia đình trị. 
 

 
Đức Alexander VIII 



Một người bảo vệ Dòng Tên 

 
Clement XIII 

 

Chưa đầy một thế kỷ sau, đến lượt 
Đức Carlo Castelbarco Pindemonte 

della Torre di Rezzonico, một người 
Venice giàu có được bầu làm Giáo 

hoàng lấy danh hiệu là Clement 
XIII (1758-1769). Trong triều đại 

giáo hoàng 10 năm của mình, ngài 
đã phải đối diện với việc trục xuất 

liên tiếp các tu sĩ Dòng Tên khỏi Bồ 
Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha và 

Sicilia. 

Ngài quyết tâm chống lại các quốc 
vương của các quốc gia này, từ 

chối bãi bỏ hoặc cải tổ dòng Tên 
như các tu sĩ dòng Tên yêu cầu. 

Ngài là vị giáo hoàng đã đưa bộ 
Encyclopédie của Diderot và 

d'Alembert vào danh mục Vatican. 
 

 

Vị giáo hoàng cuối cùng của Venice 

Sau đó, thì không còn có giáo hoàng nào đến từ Venice nữa; vì thực ra 

Đức Gregory XVI (1831-1846) sinh ra ở Cộng hòa Venice, nhưng lớn lên ở 

Belluno trên dãy núi Alps của Venice. Khi ngài lên ngôi Giáo hoàng, Cộng 

hòa Venice không còn tồn tại. Sau ngài, vào thế kỷ 20, thì có ba chi tộc 

chính là Serenissima, mặc dù không phải là người Venice, ngài đã được 

bầu làm giáo hoàng. 

Vị giáo hoàng đầu tiên được phong thánh ở Venice: ĐGH Pio X 

Vị giáo hoàng đầu tiên không sinh 

ra ở Venice là Giuseppe Sarto - 
Pius X (1903-1914) - xuất thân từ 

một gia đình bình dân ở tỉnh 
Treviso của Veneto.  

Ngài trở thành thượng phụ của 
Venice vào năm 1893 và được bầu 

làm giáo hoàng tại mật nghị năm 
1903. 

 

 
 



Đức Thánh Cha kêu gọi Công đồng Vatican II: Gioan XXIII 

 

Người thứ hai là Đức Giáo Hoàng 

đã triệu tập và khai mạc Công 
đồng Vatican II, Đức Gioan XXIII 

(1958-1963).  
Là người gốc Lombardy, Angelo 

Roncalli làm việc trong lĩnh vực 
ngoại giao của Tòa thánh trước khi 

được Đức Piô XII bổ nhiệm làm 
Thượng Phụ Venice vào năm 1953. 

 

 

“Giáo hoàng mỉm cười”: Đức John Paul I 

Vị giáo hoàng cuối cùng của Venice 

là John Paul I (1978), tên thật là 
Albino Luciani.  

 
Là người gốc Belluno như Đức 

Gregory XVI, Luciani đã dự Công 

đồng Vatican II, và sau đó, trước 
sự ngạc nhiên của mọi người, được 

chọn làm Thượng phụ Venice bởi 
Đức Phaolô VI vào năm 1969.  

 
Ngài được bầu làm Giáo hoàng. 

Tuy nhiên, triều đại giáo hoàng của 
“vị Giáo hoàng mỉm cười” này chỉ 

kéo dài có 33 ngày. 

 

 
 


